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Het persoonlijk Bijbellezen heeft voor McCheyne grote
waarde. Hij raadt zijn gemeenteleden aan om aan het
begin van de dag de tijd te nemen voor de eerste
Bijbellezing. ‘Laat Gods stem de eerste zijn die we 's
morgens horen. Spreek eerst met Hem voor u met
anderen spreekt’.                                                                                                          
Hij raadde daarnaast twee hoofdstukken aan voor de
huisgodsdienst. ‘Doe meer met het Woord, praat er samen
over. Laat de betekenis van het Woord door eenvoudige
vragen en antwoorden opgehelderd worden’. Tegen
vaders zegt hij:  ‘Vaders: doe het op een geestelijke,
levendige manier, luister samen naar de Schrift als een
bron van redding’.                                                                                                              
Tenslotte is er het tweede moment van persoonlijk
Bijbellezen, voor het slapengaan. 

McCheyne las bijna iedere dag 25 verzen in het Grieks en
Hebreeuws. Na zijn bevestiging als predikant gaf hij steeds
meer aandacht aan het dagelijks Bijbellezen. Doordeweeks las
hij dagelijks drie hoofdstukken. In 1842 stelde hij een plan op
om jaarlijks de hele Bijbel door te lezen. ‘Daily
Bread’  (Dagelijks Brood) werd in 1843 gepubliceerd, enkele
maanden voor zijn sterven. Hij vertelde aan zijn gemeente dat
het al lang zijn wens was om een   schema van Schriftlezing
voor te bereiden, zodat de hele Bijbel één keer per jaar
gelezen kon worden. McCheyne’s bijbelrooster vraagt   om het
lezen van gemiddeld vier hoofdstukken per dag.  Dit schema
houdt in dat een christen jaarlijks het hele Oude Testament
één keer en de Psalmen en het Nieuwe Testament twee keer
zal lezen. Het was McCheyne’s bedoeling dat de gezinnen van
de gemeente dit plan tegelijkertijd in de huizen zouden
gebruiken. 

McCheyne verdeelde de opzet van het rooster zó dat twee
hoofdstukken persoonlijk gelezen zouden worden en twee
hoofdstukken gezamenlijk als gezin. 

Het Bijbelrooster is goed doordacht en door de jaren heen al
door vele duizenden christenen wereldwijd gebruikt. Ook voor
jou vandaag is het heel bruikbaar. Het is een bewezen manier
om Gods Woord dagelijks tot je te nemen. Een plan stimuleert
je ook om je gewoonte van dagelijkse stille tijd vol te houden.
Je kunt ervoor kiezen om het leesplan samen met huisgenoten
te gebruiken, of alle vier de hoofdstukken persoonlijk te lezen. 
                                                                  
Gevaren en voordelen 
McCheyne wist dat het gebruik van een Bijbelleesplan ook
gevaren in zicht heeft. Hij noemt er vier:

Het Bijbellezen wordt niet meer dan een formaliteit. “We
zijn zulke zwakke wezens dat elke regelmatig terugkerende
dienst kan verworden tot een levenloze vorm. Hij noemt het
‘de zonde van de tijd’: “Een vorm van godsvrucht hebben,
maar de kracht ervan verloochenen. Waak hiertegen. Je kunt
beter het leesplan laten gaan, dan dat de roest ervan je ziel
aantast.”
Het Bijbellezen bouwt slechts je eigengerechtigheid op.
“Sommigen lezen dagelijks persoonlijk in de Bijbel en houden
huisgodsdienst, maar zijn niet vergeven, niet verlost. Ze
hebben de voorgeschreven taak volbracht en kijken ernaar
met zelfgenoegzaamheid.”
Zorgeloos lezen. “Weinigen beven voor het Woord van God.
Weinigen die het lezen, horen de stem van Jehovah, die vol
majesteit is. Misschien wordt je er moe van, zoals Israël
walgde van het dagelijks manna.”
Het Bijbellezen wordt een juk dat te zwaar is om te dragen.
“Misschien heb je eerst een tijdje met vreugde gelezen, maar
wordt het daarna een te zware last. Als dit bij jou werkelijk het
geval is, gooi dan de boeien opzij en voed je in vrijheid met het
zoete uit de tuin van God. Het is niet mijn bedoeling om je in
een strik te werpen, maar je te helpen om vreugde te vinden in
het Woord.”

De Bijbel wordt op een geordende manier gelezen. “Vaak
wordt de Bijbel niet geheel gelezen, terwijl elk onderdeel even
vol is van Gods macht en majesteit. Al de Schrift is van God
ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk
volmaaktelijk toegerust (2. Tim. 3: 16, 17) Een hele Bijbel
geeft ons de hele Christus, en alleen een hele Christus kan ons
hele christenen maken. 
Het leesplan bepaalt wat gelezen moet worden. “Met dit
leesplan verspillen christenen geen tijd aan het kiezen van de
leestekst. Veel mensen weten niet goed waar ze moeten lezen
in de Bijbel en lezen daardoor onregelmatig of helemaal niet.
Dit wordt met dit plan eenvoudig opgelost.”        
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McCheyne schrijft verder: “Als er zoveel gevaren zijn, waarom
zou ik dan zo'n plan voorstellen?           

Hierop antwoord ik, dat de beste dingen gaan gepaard met
gevaar, zoals vaak de mooiste bloemen worden geplukt in de
kloven van een gevaarlijke afgrond.” Daarop benoemt hij de
grote voordelen die hij ziet in het gebruik van het
Bijbelleesplan: 

                                 

Een leesplan komt ook de huisgodsdienst ten goede. “Met
dit leesplan krijgen ouders richting in de huisgodsdienst.
Daarbij is het van belang dat het gedeelte niet alleen met
elkaar gelezen wordt, waarna men over gaat tot de orde van
de dag. Dat zou zijn als water morsen op de grond. We
moeten het Woord als gezin tot ons nemen door erover te
spreken, vragen te stellen en het gelezene in gebed te
brengen.”
Een leesplan maakt verbinding tussen de prediking en het
Bijbellezen. “Door het gemeentebreed gebruik van dit
leesplan weet de voorganger waarmee de kudde zich vanuit
het Woord voedt. Daar kan hij zich in zijn preken gericht op
aanpassen en dat geldt ook voor het pastorale bezoek door de
ambtsdragers.”
Een leesplan geeft onderlinge eenheid in de gemeente.
“Gemeenteleden zullen in gedachten meer op elkaar
betrokken zijn en het minder vaak met elkaar oneens zijn. Ze
bidden over dezelfde beloften, zijn bedroefd over dezelfde
belijdenis van zonden, loven God in dezelfde liederen en
worden gevoed door dezelfde woorden van het eeuwige
leven.”

McCheyne sprak vaak over het dagelijks lezen van de Schrift
als een ontmoeting met de Heiland. “Ga dan,” horen we hem
zeggen, “naar Jezus voor alles wat je nodig hebt; leer de
middelen van heiliging. Er is geen heilig leven zonder de
Bijbel!”

Bidden 
Voor McCheyne was het vanzelfsprekend dat er gebeden zou
worden vóór en na de Bijbellezing en de huisgodsdienst. Het
gebed is het geheim van elke oprechte christen. Vanuit de
verborgen omgang met God ontstaat de innerlijke drang om
tot Christus te naderen. De bewogenheid van Christus om
zondaren zalig te maken, doet de ware gelovige bidden om
bekering. Voor de predikant is een persoonlijk, innig
gebedsleven onmisbaar. McCheyne besteedt vele uren aan
het persoonlijk gebed. Hij had er behoefte aan, om nog
voordat hij ’s morgens een mens gezien had, te bidden tot
God. ‘Eén rustig uur met God is meer waard, dan een heel leven
met mensen doorgebracht’. Uit dat devies leefde hij. Rijke
vruchten zijn uit McCheyne’s gebedsleven voortgekomen. Hij
verwachtte grote dingen van de Heere. Hij had zulke grote
verwachtingen van zijn Zender dat hij vrucht op zijn prediking
als regel en het gebrek daaraan als uitzondering beschouwde. 

Uit: J.H. Mauritz, Kom naar de Levensbron – McCheyne voor jou,
hoofdstuk 4. 





'Wie een boek leest in
een donkere kamer
en bij een moeilijk
stukje komt, neemt
zijn boek mee naar
het raam om meer

licht te krijgen. Neem
zo je Bijbel mee naar

Christus.' 

Robert Murray McCheyne


